
Landschapsverhalen maken over Brummen 
Verbeeld je verhaal en laat het zien 
 
Voor wie? 
Ben je zestig (60) jaar of ouder? Woon je in gemeente Brummen, of heb je hier 
gewoond? Is er ergens in het gevarieerde landschap een plekje, of zelfs meerdere, 
waar je een bijzondere binding mee hebt? Als je dan ook nog zin hebt om daarover te 
schrijven of te schilderen en het resultaat te delen… dan willen wij je graag 
ontmoeten.  
 
Wat? 
Onder de vlag van Parels voor de kunst loopt er dit voorjaar in Brummen een 
kunstproject voor zestig plussers. De titel is Landschapsverhalen. Je gaat onder leiding 
van ervaren docenten je herinnering of binding met jouw plek in het landschap 
onderzoeken en daarna verbeelden in inkt of verf. Met andere woorden: je maakt een 
verhaal of een schilderij. 
Dat hoeft niet in een keer. Na een gezamenlijke introductie kies je voor schilderen of 
schrijven. Dan volgen op vier zaterdagochtenden vier workshops. Je krijgt 
voorbeelden, kunt uitproberen en leert wat technieken. Stap voor stap komt het 
eindresultaat dichterbij.  
De teksten en schilderijen zullen in de maand juni/juli in de bieb geëxposeerd worden. 
 
Wanneer en waar? 
Introductieochtend: zaterdag 6 mei in de bibliotheek van Brummen 
De workshops: 13, 20 en 27 mei en 3 óf 10 juni  
Tijd: 11.00- 13.00 
Plaats: Bibliotheek van Brummen en Plein 5/SWB  
Beiden op het van Limburg Stirumplein in Brummen 
 
Kosten: 
€ 45,- incl. koffie en thee 

 

Info: 
Karolien Blankers (schilder) 06 33898843   www.karolienblankers.nl 

Marije Verbeeck (schrijver) 06 48645418www.marijeverbeeck.nl 


